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Verslag Wandeling De Liereman 
 

 

 

 

Datum : 29 november 2024 
 

 

 

 

Deelnemers :  

Jo De Smedt en  Maggy ,  Matty Van den Broek en Stefan, Anita Heylen,  Lieve 

Leemans,  John Daems en Sonia,  Jan van Baelen en Monique, Jos Goris en 

Myriam, Albert Verhoeven 

 

 

 

Ditmaal ontving Jo ons in het Kempische landgoed ‘De Liereman’ in Oud 

Turnhout. Een vennengebied met kuddes konikpaarden en shetlandpony’s. 

Tenminste volgens de infoborden. 

Het programma werd meteen omgegooid. 12.30u. : Eerst eten en dan wandelen. 

In het bezoekerscentrum kon je zalig in het zonnetje op het terras zitten of lekker 

warm binnen eten met een koffietje. 

 

We hadden het weer mee. Geen regen, veel zon, maar water en slijk was er in 

overvloed. 

Het eerste wat we tegenkwamen was de uitkijktoren. Bedoeld om vogels te 

spotten en te genieten van het prachtige landschap. 

Na een kort knuppelpad kwamen we op een bredere zandweg , vol héél grote 

plassen. 

Langs de weg stond een peperkoeken huisje, een heel pittoresk schuurtje. 

Een tractor  die ons zeer vriendelijk liet passeren verhoogde wel het 

moddergehalte. 
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De Galloway koeien hebben we  gevonden. Ze stonden aan de poort te wachten 

op voedsel. Ze aten echter liever zonder pottenkijkers, dus gingen we verder.  

In één van de plassen zwom een kikker. Misschien een zeldzame keikikker. 

In de verte zagen we ook twee herten lopen. 

 

Terwijl de zon knaloranje achter de struiken verdween merkten we nog net, op 

een boom, het gedicht van Yourra  Benfguih. 

 

Gelukkig stonden we voor het donker terug op de parking. Een wandeling van 

tien kilometer of twaalf  kilometer, het hing er vanaf aan wie je het vroeg. In 

ieder geval, het stiltegebied de Liereman is om stil van te worden. 

 

Jo had gereserveerd in brasserie ‘Den Triptiek’ in Retie. Eten kon, bowling was 

ook een optie. Een toffe afsluiter. Lekker, gezellig en dicht bij de autostrade. 

Goed gedaan Jo. 

 

 

 

Anita Heylen 
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